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VOORWOORD 
 
Liefste leden, ouders, sympathisanten,… 
 
Het nieuwe Chirojaar staat weer voor de deur en 
wij hebben er alvast evenveel zin in als jullie! Onze 
nieuwe leidingsploeg staat te popelen om jullie 
een onvergetelijk Chirojaar en fantastisch bivak te 
bezorgen. 
 
Het jaarthema dit jaar is Daar zit muziek in! 
Muziek is meer dan een leuke melodie, net als de Chiro. Chiro bestaat uit 
enorm veel aspecten waarin iedereen zijn eigen talenten kan laten uitblinken, 
dit brengt ons samen. In groep zingen we allemaal anders maar samen 
klinken we als één stem.  
Chiro is veel meer dan een zondag namiddag. 
 
We vliegen er weer in. 
Tot zondag! <3 
 
Anse, Jana, Lotte, Janne, Marie, Nel, Maite, Lotte, Femke, Bo 
Jutta, Emma, Elien, Trees, Kaat, Jitse, Babette, Kaat & Jana 
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EEN ZONDAGNAMIDDAG 
 
Een  zondagnamiddag  start  voor iedereen om 14u30. Het einduur is verschillend.  
Voor de drie jongste groepen (prutsen, speelclub, kwiks) duurt de Chiro tot 18u. 
Voor de drie oudste groepen (tippers, tiptiens, aspiranten) duurt de Chiro tot 19u. 
 
Elke zondag wordt er tijd gemaakt voor een 4-uurtje. Dit betekent dat de kinderen tijd 
krijgen om een hapje te eten, liefst iets lekkers en gezond dat ze veel energie kunnen 
opdoen! Snoep, chips en andere ongezonde snacks zijn niet toegelaten.  
 
Tegelijkertijd kunnen ze genieten van een drankje. De leiding zorgt zelf voor drank. In 
de  Chiro  is  cola, Fanta, Sprite, ice tea, chocomelk,  platwater  en  bruiswater en 
verschillende soorten fruitsapjes te verkrijgen. Eén drankje kost €0.50. Een drankkaart 
kost €10, daarvoor krijg je dus 20 drankjes. Als de drankkaart vol is, krijgt uw dochter 
deze mee naar huis. Gelieve dan tegen de volgende zondag €10 mee te geven voor 
een nieuwe drankkaart.  
 
Het systeem met de drankkaarten is enkel geldig voor de drie jongste groepen. Voor 
de drie  oudste  groepen  hanteren we  een ander systeem. Zij kunnen aan  het  begin 
van het jaar 25 euro overschrijven op de rekening van de meisjes, danmogen ze een 
heel jaar lang 2 drankjes per zondagnamiddag consumeren. Ze kunnen er ook voor 
kiezen  om  geen  25  euro  te  storten  en zelf  hun  drankje  te  voorzien. Dit  is  zeker  
geen verplichting als het kind zelf zijn eigen drankje meeneemt.  
 
 
Dus om het even kort samen te vatten:  
 
Drank  
Drie jongsten Drankkaart van 10 euro of 50 cent per drankje  
Drie oudsten 25 euro overschrijven in het begin van het Chirojaar 

 
 
De drie jongste afdelingen hoeven geen geld mee te brengen, enkel als de leiding dit 
op  voorhand  vraagt.  Voor  de  drie  oudste  afdelingen  kan  een  beetje  geld  van  
pas komen voor een lekker frietje of iets dergelijks. 
 
 
Graag zouden wij nogmaals willen vragen om de GSM thuis te 
laten. Het is erg storend tijdens een zondagnamiddag en zeker 
tijdens grote activiteiten. En daarbij, je zou hem kunnen 
beschadigen of verliezen. De Chiro duurt toch niet zo lang en 
er staat een voicemail op je gsm zodat je toch wel enkele 
uurtjes kan gemist worden.  
 
Om een goede groepssfeer op kamp te garanderen, 
verwachten wij van  onze  oudste groepen  dat  zij  minimaal  
10  keer  naar  de  Chiro  zijn gekomen doorheen het jaar. 
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HET UNIFORM 
U hebt ons waarschijnlijk al zien lopen met ons blauw-beige uniform aan. 
In onze Chiro zouden wij vanaf de speelclub onze kindjes graag in een 
uniform zien. Dit uniform bestaat uit:  

• Een rode T-shirt of onze blauwe T-shirt 
• Een beige short of rokje 
• Een blauw hemd (vanaf tippers) 
• Een zwarte of donkerblauwe Chiropull/Chiro-gerelateerde pull*  

*De leden mogen een Chiro-gerelateerde pull dragen (bij hun uniform) 
als het koud is. Dit geldt ook voor de tippers, de tiptiens en de 
aspiranten, maar zij mogen enkel een Chiro-gerelateerde pull dragen als ze hun 
Chirohemd daarop dragen. Geen hemd bij de pull = in T-shirt in de opening.  

 

ATTENTIE  

In de Chirowinkel heb je ook lange broeken, maar die zijn niet toegestaan. De 
joggingbroek mag je wel aandoen om naar de Chiro te komen, maar tijdens de 
opening moet je ze dan wel even uittrekken, aangezien ze niet verplicht is en dus 
ook geen deel uitmaakt van het uniform. Wij zouden ook willen vragen om het 
uniform te voorzien van de naam van het kind. Als het verloren raakt, kunnen we 
ervoor zorgen dat het terug terechtkomt bij de eigenaar.  

Voor diegenen die nog geen uniform hebben: loop even langs onze Chirowinkel, De 
Banier! Neem zeker ook eens een kijkje op de site van de banier 
(http://www.debanier.be/)!  

 

De dichtstbijzijnde winkels zijn de volgende:  

- Mechelen O.L. Vrouwestraat 34 

Tel.: (015) 41.02.34 

- Antwerpen Kipdorp 30  

Tel.: (03) 202 24 71 

- Leuven J.P. Minckelersstraat 29  

Tel.: (016) 29.97.84  
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HET LIDGELD 
Aan het begin van het nieuwe Chirojaar heb je drie weken lang de mogelijkheid om 
je dochter(s) in te schrijven. Dit jaar gebeurt dit online (zie link + QR code).Het lidgeld 
bedraagt 35 euro voor het hele jaar. Een deel van dit geld gaat naar Chiro Nationaal 
(verzekering), het andere deel is voor onze eigen kas. Hiermee kopen wij dan nieuw 
speel- en knutselmateriaal, materiaal om onze lokale mee in orde te maken en nog 
heel wat meer.  

Ook organiseren we dit jaar een welkomstmoment waar je eens een babbeltje kan 
slaan met de leidsters. Dat gaat door op zondag 8 oktober 2023 van 17u – 18u. 

Bij vragen of problemen omtrent het inschrijvingsgeld kan u steeds de hoofdleiding 
contacteren. Wij bekijken dan samen met u wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook 
(beperkte) tweedehandsuniformen aanwezig op de Chiro. Bij interesse kan u terecht 
bij onze uniformverantwoordelijke Marie.  

Papieren van de mutualiteit kunnen binnengebracht worden bij de hoofdleiding of u 
kan ze meegeven met uw dochter op zondag. Dit geldt ook voor het bivak.  

Link om in te schrijven: https://forms.gle/eCBKd6GSoRjv3Drv9  

Of scan de QR-code: 

 

BETALINGSGEGEVENS 
 

 
 
 

DE JOGGINGS VAN ONZE EIGEN CHIRO 

Ook dit jaar zijn er weer joggings van Chiro Kapelle-op-den-Bos te koop. Deze 
joggings bestaan uit een zwarte trui met een kap en een buidelzak en een 
zwarte broek die onderaan nauw aansluit. Beide onderdelen zijn bedrukt met 
een witte print die ‘Chiro Kapelle-op-den-Bos’ aankondigt.  

WAT? PRIJS 
Broeken van maat 116 – 164 
En van maat S - XL 

15 euro 

Pulls van maat 5/6 jaar tot 12/13 jaar 
En van maat S - XL 

20 euro 

Blauwe t-shirt van de Chiro 10 euro 
  

Gelieve 35 euro over te schrijven op volgend rekeningnummer: BE64 0682 3486 8652 
met de vermelding: NAAM + VOORNAAM – AFDELING 

en dit VOOR 22 oktober 2023 

 

https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FeCBKd6GSoRjv3Drv9&h=AT1FxAL969r2PzUPIovtmB9-VMf0q8cUkeZNGjXF5HsMaqvwgx9NJa6Vb_CDFG4sllCGB6a5Ac1YdOUPl0rgC7bAIRy5FmaIJUfMa4AHazDo2poW7mPpOo18sRv0IWj9hX59WTFH2xGlfteThHn5QnmRFY8
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DE LEIDING 
 
PRUTSKES 

    
 
Bo Van Nieuwenhove  0496/22.44.57 
Jana Huys    0468/31.90.34  
Jutta Van Buggenhout  0468/29.59.99.  
Nel Van Nieuwenhove  0492/50.27.44 
 
SPEELCLUB 

    
 
Jana Van den Broeck  0493/50.63.52 
Kaat Delefortrie   0468/22.33.85  
Kaat Lootens    0477/03.82.03   
Lotte Van Praet   0470/04.26.46 
 
KWIKS 

   
 
Anse Gillisjans   0493/45.50.52  
Janne Cnapelinckx   0468/46.13.04 
Maite Vermuyten   0470/60.61.08 
 
 
 
 
 

Prutsenleidingkodb@gmail.com 
 

Speelclubleidingkodb@gmail.com 
 

Kwiksleidingkodb@gmail.com 
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TIPPERS 

     
 
Emma Van den Eede  0468/34.93.35  
Jitse Van Crombruggen  0472/19.52.96 
Lotte Lescrauwaet   0498/78.70.26 
 
TIPTIENS 

   
Babette Vandewalle  0468/31.74.48  
Elien Van Humbeeck  0468/19.81.14 
Marie Clymans   0477/04.24.32 
 
ASPIRANTEN 

   
 
Femke Van Praet   0472/69.38.39  
Trees Lootens   0477/03.81.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tippersleidingkodb@gmail.com 
 

Tiptiensleidingkodb@gmail.com 
 

Aspileidingkodb@gmail.com 
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HOOFDLEIDING 
 
 

 

   
 
Babette Vandewalle  
Jutta Van Buggenhout 
Marie Clymans 
  

hoofdleidingkodb@gmail.com 
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AGENDA 2021 – 2022 
 
8 - 22 oktober 2023  INSCHRIJVINGEN, gedurende deze 3 weken, heeft u de 

mogelijkheid om uw dochter(s) in te schrijven. Dit jaar gebeurt 
dit online. Betaling gebeurt via overschrijving, zie gegevens 
hieronder. 
  

8 oktober 2023  WELKOMSTMOMENT, van 17u - 18u. Dit is een moment waar u 
eens een babbeltje kan slaan met de leidsters. 

 
14 oktober 2023  SPAGHETTISLAG, iedereen kan terecht bij ons op de Chiro 

voor een lekkere zelfgemaakte spaghetti en een drankje 
als steun voor onze vzw.  

 
20 oktober 2023 DAG VAN DE JEUGDBEWEGING, trek je uniform aan en ga 

als een trotse Chiro chick naar school en toon aan 
iedereen wat voor een leuke jeugdbeweging wij zijn!  

 
25 november 2023   OUDERSFEEST, we verzamelen om 16u45 in het SGI om de 

liedjes in te oefenen. Erna trekken we naar de kerk waar het 
nieuwe jaar wordt afgetrapt en onze nieuwe leidsters 
officieel hun Chiro koord krijgen. Na de mis gaan we weer 
naar het SGI waar er voornamelijk kaas en wijn wordt 
geserveerd terwijl we naar de foto’s van het voorbije bivak 
kijken.  

 
26 november 2023 CHRISTUS KONING, chirozondag samen met de jongens 
 
1 maart 2024 ASPI FUIF 2024 
 
9 - 10 maart 2024 CHIRORESTAURANT, kom jullie buikjes rond eten in de kring 
 
31 maart 2024  PAASEIEREN RAPEN, het is geen Chiro maar je kan wel 

samen met de leidsters paaseitjes komen rapen!  
 
21 – 31 juli 2024 BIVAK (Prutsen komen vanaf 25 juli)   
 
2 – 4 augustus 2024             CHIROWEEKEND 2024 
 
OPGELET! 
 
Het bivak duurt 10 dagen (6 voor de prutsen), er worden geen uitzonderingen 

gemaakt i.v.m. later toekomen of vroeger vertrekken! 
 
 
Hou de facebookpagina en de website in het oog voor data briefjes en extra info!  
Facebook: Chiromeisjes KODB 
Website: https://chiromeisjeskodb.be/ 
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OCL 
Liefste Jetske 
Ons allerliefste jetsie!! Een topper zoals jij mag eens flink in de 
bloemetjes gezet worden. Is het bijna chiro?! Wie gaat er mee 
naar odt!?... Als het maar chiro was 🙂 Al die jaren chiro van 
begin tot eind, je was altijd present! Fietsen naar kamp ging aan 
50km per uur bij jou, Wout van Aert is er niks tegen. Zwemmen 
daarentegen is iets minder…Oefen nog maar wat om op de 
bodem te zwemmen zodat als we de volgende keer bij Anso 
gaan zwemmen de mooiste onderwater groepsfoto hebben xp. 
Je laatste jaar heb je de prutsen geëntertaind gelijk geen ander! 
Met jou was het een en al ambiance op de dansvloer, Chiro 
zondagen… een meerwaarde aan de groepssfeer dat was je 
zeker! We gaan je ontzettend hard missen liefste jets!!  
 
 
Liefste Hanne 
Na 12 jaar lid geweest te zijn en 1 jaar een fantastische leidster 
neem je afscheid van de chiro. We kunnen niet beschrijven hoe 
jammer we dat vinden. Speelclubleidster zijn stond op je lijf 
geschreven want wauw wat kon jij goed met die kinderen 
omgaan! Je hebt een onuitwisbare indruk achtergelaten op hen. 
Je positieve energie en enthousiasme waren aanstekelijk. Elke 
zondag stond je klaar voor je leden en medeleiding en tegen 
een goe kring feestje zei je nooit nee. Dit alles deed je in 
combinatie met een opleiding als dokter, daar mag je enorm fier 
op zijn! Bedankt Hanne voor de onvergetelijke herinneringen die 
je hebt gecreëerd. We wensen je het allerbeste toe en we gaan 
je heeeel hard missen!  
 
 
Liefste Jackie 
Helaas moeten we afscheid nemen van deze topper, na zoveel 
mooie Chirojaren. We hebben ons zo geamuseerd met jou erbij. 
Je hebt veel aan de Chiro gehad, maar de Chiro en wij hebben 
ook veel aan jou gehad. In goede en slechte tijden waren we er 
steeds voor elkaar. We zijn er zeker van dat we nog niet van jou 
verlost zijn, want jij bent altijd aanwezig op elk feestje. Je bent 
misschien weg uit de Chiro, maar je bent en blijft altijd in deze 
fantastische vriendengroep!  
Dankjewel voor alle mooie jaren samen, we gaan je enorm hard 
missen xx 
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Liefste Liese 
Om te beginnen al een dikke merci voor alles wat je de 
afgelopen jaren hebt gedaan voor de Chiro. Jouw 
enthousiasme, engagement en nog zoveel meer zijn echt een 
voorbeeld voor velen. Je bent van alle markten thuis, van prutsen 
tot tippers, van verantwoordelijk je leidingsrol aannemen tot 
mimosa’s drinken en volop feesten… een leidster en vriendin zoals 
jij, gaan we niet snel vergeten! Je was enorm geliefd bij de leden, 
maar zij zijn niet de enigen die je zullen missen, ook wij moeten 
jammer genoeg afscheid nemen van een topleidster en een 
ongelofelijke vriendin. Gelukkig zijn die vriendschappen voor het 
leven en zijn we nog niet van jou verlost ;)) 
Maar voor nu wensen we je alle succes daar in Maastricht en hopelijk tot snel! 
Lieve Liese, je bent een topgriet en we gaan je ontzettend hard missen x 
 
Liefste Brontë/Bronnie  
Amai wat een jaren, na 15 jaar in de chiro te zitten, waarvan drie 
jaar leiding en hoofdleiding geweest te zijn nemen we nu 
afscheid van jou als leiding. Die “als leiding” mag niet vergeten 
worden. Want echt afscheid nemen van zo een top griet al jij is 
niet eens mogelijk. We gaan ons best moeten doen om onze 
fotograaf skills richting jouw niveau te krijgen. Hoe Jouw passie en 
inzet voor de chiro was is echt bewonderenswaardig. Onze 
herinneringen aan jou en de Chiro zullen voor altijd een glimlach, 
zeg maar slappe lach, op ons gezicht toveren. En Niet meer op 
tafels dansen e!! Want wij zijn er niet meer om de ambulance te 
bellen als je eraf valt! En misschien is het ook slim om vooraleer je 
iets besteld om te drinken dat je niet kent toch eens opzoeken wat het gaat 
zijn, zodat je niet nog eens een “twist and drink” in je handen krijgt hihihi... We 
wensen je nog heel veel succes en blijf zeker de leuke, gekke en dansende 
Bronnie zoals je dat al altijd bent geweest. Liefste Brontë we gaan je 
zooooooooooooo hard missen!! 
 
Liefste Kato 
4 mooie jaren als leiding en nu is het moment gekomen dat de 
Chiro afscheid van je moet nemen. Je gaat enorm gemist 
worden door de leiding en de leden wie je elk jaar een 
fantastisch jaar hebt bezorgd. Het waren geweldige zondagen, 
mooie kampen en de zotste momenten, ook naast de Chiro. 
Voor elk evenement stond je klaar, al zeker voor de after party’s 
want dat was de highlight van de dag om zo te kunnen afsluiten 
met jou. De Chiro zal wat stiller zijn zonder jou maar we houden je 
voor altijd in ons hartje en vergeten je niet! Je was niet alleen 
onze medeleidster, maar ook onze mentor, we hebben heel veel 
van je kunnen leren. Je was een topleidster en een vriendin voor 
het leven, dat is zeker. 
Liefste Kato we gaan je mega mega hard missen!! 



 14 

Liefste Loran 
Na al de jaren dat we je kennen, is het moeilijk om afscheid van 
jou te nemen. Jij was een prachtige leidster die elke zondag 
klaarstond voor jouw leden. Je lach werd elke zondag groter en 
groter, deze lach gaan we dus ik missen. Hoe jij de mensen aan 
het lachen kreeg, en op ieder gezicht een glimlachje kon 
brengen, was een van je beste eigenschappen. Dat is natuurlijk 
niet het enige dat jou zo een prachtig karakter geeft. We gaan je 
eerlijkheid, enthousiasme, vriendschap, plezier en spontaniteit kei 
hard missen. Je was the life of the party en we wensen jou nog 
enorm veel plezier binnen en buiten het chiroleven! 
Loran, je zal altijd welkom zijn op de Chiro voor een feestje lieve vriendin! 
 
 
Liefste Hanne 
Met spijt in ons hartje nemen wij afscheid van deze absolute 
topper! Vorig jaar gaf je een laatste keer alles en bezorgde je 
jouw tippertjes een top jaar. Hoe zwaar het ook was, je gaf steeds 
de volle 100%, zeker op chiroweekend. Wat we het meest gaan 
missen, is de vriendschap die je ons gaf en je aanstekelijke lach! 
Maar we gaan haar zeker niet te lang missen, want we zien haar 
zeker nog eens terug op café of als journaliste op de tv! 
Dankjewel lieve Hanne voor de prachtige topjaren en de manier 
waarop je er altijd stond voor ons en de Chiro. We gaan je 
verschrikkelijk hard missen, als je dat maar weet! 
 
 
Liefste Ine 
Ine jij was elke zondag het zonnetje op de Chiro. Door alle jaren 
heen ben jij gegroeid tot een ware Chiro chick die nu de keet 
verlaat met een heleboel vrienden en een serieuze portie zotte 
herinneringen. Je verlaat dan wel de chiro, maar we zullen je nog 
genoeg tegenkomen in ons prachtige Kapelle-op-den-Bos in Den 
Toren, De Kring, of gewoon op onze lokalen om nog is bij te 
babbelen. Lieve Ine dankjewel voor al deze mooie jaren, we 
gaan je enorm missen! Ine out x 
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Liefste Jytte 
Na al die mooie jaren is het jammer genoeg tijd om afscheid te 
nemen van jou in de Chiro. Maar dat gebeurt niet zonder je te 
bedanken voor alles wat je hebt gedaan voor ons. Je was een 
leidster die haar volledig smeet voor haar leden, maar ook achter 
de schermen nooit stilzat. Je had een enorme inzet en was (lees: 
bent) ook nog eens een fantastische medeleidster/vriendin 
waarbij iedereen terecht kan. Een luisterend oor, een helpende 
hand, iemand die je even al je zorgen doet vergeten, dat ben jij. 
Kortom: een fantastische leidster in hart en nieren! Gelukkig zijn 
we van jou nog niet verlost, want we zijn ervan overtuigd dat we 
je nog heel veel gaan zien!! En wie weet heb je dan nu wel tijd voor een 
echte carrière bij K3 ;)) 
Veel succes met alles wat je te wachten staat, we gaan je mega hard 
missen!! x 
 
Liefste Louise 
Waar moeten we zelfs beginnen? Na al die jaren dat je in de 
Chiro hebt gezeten (en dat zijn er zeer veel), moeten we jammer 
genoeg afscheid van je nemen. Overal waar jij bent, is er altijd 
ambiance en dikke sfeer. Dat kan ook niet anders met zo’n 
enthousiaste vol gekke ideeën die altijd het leukste en beste wou 
voor haar leden. Tegen een goei feestje of een avondje ODT zei 
je ook nooit ‘nee’, ook al is het tot in de vroege uurtjes! Een 
topgriet waar je altijd op kon rekenen, altijd paraat stond en zich 
de volle 100% gaf voor alles. Jou gaan we nooit vergeten. 
Liefste Louise, we gaan je ONGELOFELIJK hard missen! 
 
Liefste An-Sofie 
Of zoals wij je kennen Ansooo! 
Niemand zou zeggen dat jij pas vanaf de Tiptiens in de chiro zit, 
want jij bent een echte chirogriet in hart en nieren! Je smijt je altijd 
voor 200% en staat altijd klaar om iedereen te helpen. Iemand 
helpen is nooit te veel gevraagd. We zullen allemaal jouw zotte, 
altijd enthousiaste en soms wat chaotische aanwezigheid op de 
chiro heel erg missen. Hopelijk kunnen we nog altijd rekenen op jou 
om alle feestjes van Leuven tot Kapelle-op-den-Bos op gang te 
brengen want een feestje zonder jou is zoals een chirovergadering 
zonder appelbier. Jouw warme persoonlijkheid heeft ons allemaal 
de voorbije 7 jaar enorm verwarmt en we hopen dat iedereen zich 
– ook nu je OCL wordt – nog steeds mag verwarmen aan jouw kacheltje van 
gastvrijheid en zorgeloosheid.  Ansootje, je bent een topleidster en we gaan je 
enorm hard missen xxx  
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Liefste Doddi 
Na 4 prachtige jaren in de leiding neem jij afscheid van de Chiro, 
maar het is nog niet gedaan want op elk feestje zullen wij met jou 
nog op de dansvloer staan. Van prutsen tot aspi’s, jij was voor 
iedereen een droomleidster. Met een warme glimlach en een 
flauwe mop stond jij steeds voor ons klaar. We wensen jou 
prachtige herinneringen in de ocl, een plantentuin en ontelbaar 
veel schattige poezen. Wij koesteren een hoop om binnenkort 
jouw mega coole documentaires op het journaal te zien 
(#grootste fans). We verliezen een pareltje! We love you doddi!  
 
 
Liefste Kelly 
Ons liefste chirobomma, wat gaan wij jou enorm hard missen! 
We zullen de zondagen met jouw enthousiasme en vriendelijke 
lach missen. De leden zullen zeker en vast jouw zotte en 
creatieve spelletjes missen – of toch als je de tijd vindt om ze 
te spelen ;-). We hopen dat we ook nu je geen leidster meer 
bent nog steeds allemaal mogen genieten van je warme 
knuffels, luisterend oor en liefdevol advies. We kijken er naar uit 
om nog steeds samen los te gaan tijdens feestjes in de Kring 
en samen te genieten van maximum 2 pintjes op café – want 
we weten allemaal dat je een lichtgewichtje bent ;-). Ook niet te vergeten, 
Aline zal ook heel erg gemist worden (net zoals we nog steeds Alain missen, 
R.I.P.).   
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KOOKIES EETFESTIJNEN 
 

Wat is een Chiro zonder eetfestijnen? Wat is een eetfestijn zonder 
lekker eten? En al dit lekkers maken wij natuurlijk niet zelf, hiervoor 
kunnen we rekenen op een goed geolied team en een keuken vol 
plezier. Jaar in jaar uit staan zij te zwoegen en te zweten boven de 
kookpotten om u te verwennen met heerlijke maaltijden om uw 
vingers bij af te likken. Zonder deze positivo’s zouden onze 
eetfestijnen in de (slechte) soep draaien.  

Daarom: 

Hilde, Saar, Laura, Line, Koen, Dirk, Peter, Erwin, Machteld, Kaat, 
Peter, Reinhilde, Thomas, Jan, Jonathan, Nele, Top, Michiel, Cato, 
Leila, Lotte, Marjan, Sophie en Laura  

 

D.A.N.K.U → Dank u!!! 

M.E.R.C.I → Merci !!! 

B.R.A.V.O → Bravo !!! 
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ONZE KOOKIES 
 
Op kamp gaan vraagt veel energie en die krijgen we door lekker 
te eten! Hiervoor zorgen onze liefste kookies, want zonder hen is er 
geen kamp!  
Zij maken het lekkerste eten waarvan de leden en leiding smullen 
tot hun buikjes rond zijn. Ook dit jaar deden ze weer hun uiterste 
best om dit waar te maken.  
 
Daarom zouden we hun graag eens (letterlijk) in de bloemetjes 
willen zetten. Jammer genoeg zijn deze bloemetjes nog wit, willen 
jullie helpen om ze kleur te geven? 
 
Liefste kookies, nog eens heel hard bedankt voor al wat jullie 
doen! D-A-N-K-U, DANKU! 
 
 
 
 
 

         
  

Annemie 

Ro
nn

y 

Peggy 

Jolien 

Anne 

Viktor 

Ilse 

Wim 

Annemie 
Barbara 

Ward 

Andy 

David 

Roel 
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BIVAK 2023 
 
"I'm a Barbie girl, in the Barbie world Life in plastic, it's fantastic" dit 
jaar waren we te gast in het prachtige gastvrije Dilsen-Stokkem. 
Met het thema: "Barbie and the bad guys" hadden we de 
perfecte combinatie van heel girly maar ook super stoer. Deze 
zomer was het weer niet altijd even aangenaam. Maar ondanks al 
de regen en natte sokken hebben we er weer een top editie van 
gemaakt.  
 
10 dagen lang hebben we ons enorm geamuseerd! Zingen, 
dansen, lachen, lekker eten, zot doen,.. zo kunnen we best een 
bivak beschrijven. Als afsluiter van een zalige 10 dagen maakte 
onze Aspiranten een kampvuur. Het was weer een bivak om nooit 
te vergeten. Wij hebben er enorm van genoten en we zijn al 
helemaal klaar voor de volgende editie! 
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CHIROWEEKEND 2023 
 
Beste ouders, vrienden, vriendinnen, feestvierders en leden, 
 
Afgelopen zomer organiseerden we weer een fantastisch Chiroweekend. En 
amai, wat een bangelijke editie was dat! 
 
Dansen op de beste muziek gedraaid door fantastische dj’s, een lekker hapje 
gemaakt door de liefste leiding, genieten van live muziek tijdens het drinken 
van een lekkere cocktail, smullen van de BBQ en nog zoveel meer! Alles wat 
je nodig hebt, was er. 
 
Heb jij na deze terugblik alweer ontzettend veel zin in een nieuwe editie? Dan 
heb je geluk! Ook dit jaar organiseren we weer geweldig Chiroweekend 
waarop jullie allemaal verwacht worden! 
 
We zien jullie graag op 2 – 4 augustus op de meisjeschiro! Hierover later nog 
meer info. 
 
Veel groetjes en tot dan, 
De jongens- en meisjesleiding 
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VERBOUWINGEN NELEDAL 
 

Beste leden, ouders, sympathisanten  

De laatste jaren hebben onze lokalen een metamorfose ondergaan. Alleen 
was dit nooit gelukt. Dit alles hebben we te danken aan de vrijwilligers die hun 
vrije tijd opgaven om onze lokalen om te toveren. Het resultaat mag er zeker 
zijn: een nieuwe keuken, een nieuw sanitair blok, nieuwe lokalen voor elke 
afdeling, een nieuw leidingskot. Dankzij hen kunnen we nu onze lokalen 
verhuren, zelfs als bivakplaats.  

Voor meer info over de verbouwingen of de verhuur van de lokalen kan je altijd 
contact opnemen met een leidster, surfen naar onze website Chiromeisjes 
KODB of onze facebookpagina (Chiromeisjes KODB).  

Maar zij zijn niet de enige vrijwilligers die we willen bedanken. Zoals ieder jaar 
wordt onze bagage naar de kampplaats gebracht met een vrachtwagen. Dit 
jaar konden we weer rekenen op onze chauffeur. We waren weeral super 
tevreden, dus Luc je bent volgend jaar terug meer dan welkom. Hartelijk 
bedankt om dit te willen doen.  
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NOG EEN WOORDJE VAN DE LEIDING VOOR… 
DE PRUTSKES 
 
Lieve prutskes 
Wij zijn klaar om jullie een super leuk jaar te geven en zo jullie chirocarrière 
prachtig in te zetten. Hopelijk hebben jullie er zin in, want wij staan alvast te 
popelen om eraan te beginnen.  
 
We hebben hier al een lijstje voor ons super fantastisch chirojaar. 

- Het prutsenlied leren 
- Vriendschappen voor het leven maken 
- De zotste zondagen beleven met ons allemaal 
- Een gekke sleepover 
- Samen genieten van alle leuke momenten die we ervaren 
- … 

 
Veel liefs <3 
 
Jullie leiding Jutta, Nel, Jana en Bo 
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DE SPEELCLUB 
Hey allerliefste speelclub! 
 
Het nieuwe chirojaar is van start gegaan en wij hebben er ontzettend veel zin in! 
Ravotten, dansen, zingen, lachen, rollebollen in het gras… kortom plezier maken met 
elkaar zal zeker niet ontbreken! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij! 
We hebben speciaal vor jullie een ietsjes andere versie van het speelclub lied 
gemaakt om de start van het nieuwe jaar in te zetten :)  
 
 

Hé, ga je mee naar Speelclubland 
Dit jaar wordt vree plezant 

He, ga je mee naar Speelclubland 
Naar Speelclubland 

 
We gaan ons niet vervelen 

Met onze vriendjes herinneringen delen 
En we maken lol, met onze buikjes vol 

Wanneer is juli daar, voor kamp zijn we helemaal klaar! 
Lachen is gezond, we spelen in het rond 

 
Om ons al wat beter te leren kennen, hebben we een paar leuke weetjes voor jullie!  
Welke 2 weetjes horen bij welke leidster denken jullie? :)) 
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DE KWIKS 
Hellooooo allerliefste kwikkertjes van ons 

Zijn jullie er even klaar voor als ons om de komende zondagen de meest leuke, zotte 
en onvergetelijke momenten te beleven? Wees er maar zeker van dat wij er alles aan 
zullen doen om er een dikvet geslaagd jaar van te maken met een knaller van een 
bivak woopwoop! 

Om ons al een beetje beter te leren kennen hebben wij een quizje voor jullie gemaakt. 
Op welke leidster lijk jij het meest? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dikke smakkerds jullie leidsters xxx 
Maite, Anse & Janne 
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DE TIPPERS 
Liefste Tippertjes,  
 
Zijn jullie klaar voor een bangelijk jaar? Van Kerstfeestje tot een trektocht, wij 

hebben alvast leuke activiteiten gepland.  

Om ons jaar alvast goed te starten hebben wij een origineel rijmpje 

verzonnen:  

Rozen zijn rood,  

Violetjes zijn blauw,  

Tippers wij houden van jou!  

Wij hebben er alvast kei veel zin in (behalve in de fietstocht misschien hihi) 

Veel liefs!  

Jullie super enthousiaste mega coole leiding, Lotte, Jitse & Bemma 
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DE TIPTIENS 

Hey girlys, 

Wij kijken er al super hard naar uit om er dit jaar een geweldig jaar van te 
maken met jullie! Hopelijk hebben jullie er ook zin in!!! Hier nog een paar this or 
that’s voordat we aan het jaar kunnen beginnen! 

kamp  weekend 

groene maccaroni  spinazie met vis 

chiropull chiro hemd 

slaapzak  donsdeken 

kussen  kleren (want kussen vergeten) 

veldbed  luchtmatras 

halfvol glas halfleeg glas 

gekke zonnebril gekke kousen  

slipje string 

crunchy speculaaspasta  gewone speculaaspasta 

vliegen  gedachten lezen  

tiktok famous  instagram famous  

nachtspel  bosspel  

 

Kusjes jullie super leuke tofste leiding Elien, Babette en Marie  
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DE ASPIRANTEN 
Dag allerliefste aspi’s! 
 
Wij zijn mega blij dat wij jullie leidsters mogen zijn dit jaar <33 
Maarrrr nu moeten we ontdekken of jullie wel klaar zijn voor het echte 
aspirantenleven … 
Ontdek het hier! 

 
Als jullie zijn uitgekomen bij deze geweldige leiding (jullie hadden ook geen andere 
keuze hihi) dan zijn jullie helemaal klaar voor een spetterend aspirantenjaar! 
 
Kusjessss 
Trees en Femke  

Wat doe ik 
op zondag?

BEN IK EEN ECHTE ASPIRANT?

Ga ik naar 
elk feestje in 

de Kring?

Chiro

Chiro is toch 
familie?

Studeren
Nu eerlijk, 
ben je echt 
een goede 
student?

Familiefeest

Natuurlijk niet

Inderdaad!

Ga ik dan 
naar bijna elk 
feestje in de 

Kring?

Nee

Heb ik zin 
om aspi-inzet 

te geven?

JAA!

Is leefweek 
mijn favoriete 
week van het 

jaar?

Geen 
zorgen, dat 
komt nog 

wel!

Nog nietTuurlijk!

Ben ik klaar 
om een fuif te 
organiseren?

Ben ik klaar 
voor het 
grootste 

kampvuur?

Komt allemaal goed, je staat er ook nooit alleen 
voor in de chiro

Of course
Nee, want dat is 

het bivak

Heb ik de 
leukste 
leiding?!

Ja!Ja!

Zijn mijn 
chirovrienden 
vrienden voor 

het leven?
Nee

Natuurlijk

No worries! 
Chiro is toch 
teamwork?

Nee

Natuurlijk

JAAAA!!!    



 28 

SPELLETJES EN MOPJES 
 
 
Er zitten twee koeien samen in bad.  
Zegt de ene tegen de andere: het is  
toch niet gemakkelijk om die vlekken  
eraf te krijgen!” 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ken je de mop van de blinde 
timmerman? Die slaat echt  
nergens op. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jantje mag bij zijn oma en 
opa gaan slapen. Als hij naar 
bed gaat, vraagt hij aan 
opa: “Opa, ben jij van 
karton?” Opa antwoordt dat 
hij niet van karton is. “Oma, 
ben jij dan van karton?” 
“Nee Jantje, waarom vraag 
je dat?” “Mijn papa zei dat ik 
bij twee oude dozen ging 
slapen vanavond …” 

 


